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Muziek

Welkom en Mededelingen

Zingen: “Bijeengeroepen uit onze huizen” (melodie lied 675)

Bijeengeroepen uit onze huizen,
elk met zijn eigen levenslied,
zijn wij gekomen om weer te dromen
van wat God in ons mensen ziet.
Wij willen zingen van alle dingen,
roepen uit donker, roepen om leven,
roepen om licht om Gods woorden te zien.
God zal ons horen, Hij schenkt het leven.
Hij zal ons vragen antwoord te geven,
samen te leven in Zijn gloria.

Bijeengekomen, Woord in ons midden,
samen zijn wij hier in Gods huis.
Kleinen en groten, niemand verstoten:
voor wie God zoekt is hier een thuis.
Bidden en danken, stilte en klanken,
met elkaar delen, één zijn met velen
en zingen keer op keer: Jezus is Heer!
Jong en oud samen zingen nu ‘amen’.
God in ons midden, verhoor ons bidden.
Heel Uw gemeente zingt: Halleluja!

Stil gebed

Votum en groet: V: Onze hulp is in de Naam van de Here
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: Genade is er voor u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal
A: AMEN

Zingen: lied 670: 1,2,3 en 7 Kom Schepper 

Kaarsen worden aangestoken

Gebed om ontferming

Loflied: lied 885:1 en 2 Groot is uw trouw



Gebed om de opening van het Woord 

Gesprek met de kinderen

Kinderen kunnen naar de nevendienst gaan en nemen het licht mee

Schriftlezing: Psalm 104: 25-35

Zingen: Psalm 104: 1,4 en 10

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-8, 12-13, 17-24 en 37-42 

Zingen: lied 672: 1,3 en 7 kom laat ons deze dag

Verkondiging

Zingen: lied 691: 1,2 en 3 de Geest van God waait als een wind 

Gebeden
Collecten
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst en van de oppas

Ook de tieners komen terug

Slotlied: Psalm 68: 7 en 3 

Zegen (3x Amen)
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